
  
 

Lieve Joke, familie en bekenden, 

 

Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond wil ik graag iets vertellen over Goos. 

Ik ben Tonny Willems en mijn eerste kennismaking met Goos verliep als volgt: 

Ik praat nu over  bijna veertig  jaar geleden. Ik was klaar met mijn opleiding in een algemeen 
ziekenhuis, had net mijn diploma verpleegkundige psychiatrie gehaald en ging werken op 
afdeling Bungalow. Daar kwam Goos als geneeskundig directeur  kennis met mij maken en 
stelde zich  niet voor als dokter, maar als Goos Zwanniken, met zijn voornaam dus. 

Dat was in die tijd heel bijzonder en ik moest er ook aan wennen. Veel andere doktoren  die 
ik tot dan toe tegen was gekomen  praatten alleen maar met de hoofdzuster en niet met 
andere verpleegkundigen. Maar Goos deed dat duidelijk anders.  

Als verpleegkundige zag ik dat zijn hart lag bij de chronische patiënten. In het algemeen 
stond en staat de zorg voor chronische patiënten  zowel bij dokters als bij verpleegkundigen,  
minder hoog in aanzien dan voor patiënten in de acute psychiatrie. Maar Goos zag dat 
anders en heeft ons geleerd dat juist deze patiënten die zo moeilijk voor zichzelf kunnen 
opkomen, de meeste zorg en aandacht verdienen.  

Hij vond een goede opleiding voor verpleegkundigen heel belangrijk en heeft zich hiervoor 
ingezet. Dit deed hij onder andere door zelf de leerstof te ontwikkelen en les te geven. 

 

Wij als verpleegkundigen hebben veel geleerd van Goos en zijn ideeën en geven dit door aan 
de volgende generatie verpleegkundigen.  

 

 

Dan ga ik nu iets vertellen over Verwenzorg waar wij als verpleegkundigen Goos en Joke 
vaak mee geholpen hebben. 

  

Volgens Joke is Verwenzorg begonnen in 1974, toen Goos met 120  vrouwelijke patiënten  
bij Villa Catharina in Boxtel  wilde gaan dineren. Hij vroeg Joke dat te regelen. Laat dat maar 
aan Joke over. Alle dames kregen een nieuwe jurk en met de bus gingen ze naar Boxtel waar 
ze genoten van een heerlijk uitgebreid diner. 

Voor degenen hier die niet bekend zijn met Verwenzorg wil ik zeggen dat dit veel meer is 
dan gewone verwennerij. Het moet iets bijzonders zijn,  qua aankleding (op chique zoals 
Joke altijd zegt), de gebakjes moeten van de beste bakker van Nederland  komen en het 
wordt georganiseerd op de mooiste locaties. Waar u nu bent, is het allemaal begonnen. 
Verpleegkundigen die het “snappen” (zoals Joke dan zegt) gaan mee om patiënten te 
begeleiden. 

Voorbeelden van Verwenzorg zijn de jaarlijkse high tea, het kersenfeest en het kerstpakket 
voor alle bewoners.  



  
 

Heel veel bedrijven zoals Sligro, CZ en vele andere hebben het Verwenzorg idee 
overgenomen door met royale donaties Verwenzorg mogelijk te blijven maken. Ook de 
burgemeester van Den Bosch heeft zijn steentje al eens bijgedragen door met zijn gezin 
kersenpannenkoeken te komen bakken voor bewoners. 

Ik heb verschillende keren samen met andere verpleegkundigen meegeholpen met 
verwenzorg en het is mooi om te zien hoe bewoners dan genieten. 

 

Na zijn huwelijk met Joke heeft Goos zich ook voor 100% ingezet voor Verwenzorg . Hij 
zorgde samen met Jan Godschalks en ook met Harry van der Loop voor het muzikale 
intermezzo tijdens Verwenzorgactiviteiten. Later werd dit soms uitgebreid met optredens 
van Willeke Alberti. 

Willeke geeft veel persoonlijk aandacht aan patiënten en verpleegkundigen en daarmee stal 
zij ook het hart van Goos . 

Om de continuïteit van Verwenzorg te waarborgen hebben Goos en Joke de “Goos 
Zwanikkenprijs” in het leven geroepen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een of meer 
medewerkers van de Reinier van Arkel Groep die een idee hebben ingediend om patiënten 
die het hard nodig hebben in de watten te leggen.   

 

Verwenzorg en de Goos Zwanikkenprijs zullen blijven voortbestaan.  Wij als 
verpleegkundigen zullen samen met de andere vrijwilligers Joke hierbij blijven helpen. 

We zullen de inbreng en aanwezigheid van Goos zeker gaan missen. 

 

 


